
 

 

 

Van onze voorzitter 

Beste mensen,  

Heel graag wil ik met 

jullie vooruitkijken op 

ons 125 jubileumjaar 

2025.  

In 2025 we gaan we 

een, zoals de Duitsers 

het zo mooi kunnen 

zeggen “EinTolles und 

Volles Programm anbieten”.  

Waaronder een bijzondere tentoonstelling, 

een flinke ledenwervingsactie, “Kumps dich 

beej ôs Preuve?”- koorklassen en bijzondere 

aansprekende concerten en optredens . Ik 

heb al vaker gesteld dat je van samen zingen 

echt gelukkiger wordt. En ik niet alleen. 

 

 

 

Prof.  Erik Scherder (van “Het Brein”) heeft 

het wetenschappelijk onderbouwd: “Samen 

zingen kietelt de hersenen, houd je jong van 

geest en het zorgt voor een gelukkiger 

gevoel. Onze zangers ervaren het iedere 

week. Mochten jullie mensen kennen die ook 

gelukkiger willen worden tip ze dan voor de 

“kom eens proeven-sessies”. 

Aanmelden voor de introductiemorgen op 8 

februari 2025, om 11:00u. Locatie: ALD 

WEISHOÈS. Aanmeldlink: 

www.venlona.net/proefsessies. 

Zij-in-stromen kan natuurlijk ook altijd: 

Iedereen is welkom op onze repetitieavonden 

op dinsdag van 19:30u – 21:45u.  

Om de toekomst van het jubilerende Venlona 

veilig te stellen wordt gezocht naar 

mogelijkheden hoe jongere generaties te 

bereiken zijn. Zo worden er o.a. met de 

“Herfshane Band” optredens verzorgd. 

Venlona Proms krijgt een extra jubileum-tintje 

met aankomend jong talent. Ook zoeken we 

nog meer samenwerking met andere 

culturele verenigingen en gaan we ook weer 

de “Peul euver”. Zo gaan we o.a. een 

samenwerking aan met het koor KoSiMi uit 

Nettetal.In ons jubileumjaar 2025 is het ook 

80 jaar geleden dat de regio Venlo werd 

bevrijd.  Venlona en haar leden hebben toen 

zeer waardevolle rollen gespeeld. Vóór en in 

de  oorlog hebben Venlona leden 

deelgenomen aan het opvangen van 

vluchtelingen en is  Venlona ondergedoken. 

Na de bevrijding werden op de puinhopen 

concerten gegeven.  

Hier is hij dan: de eerste digitale 

nieuwsbrief van Mannenkoor KZ Venlona. 

Nieuw, omdat het door omstandigheden niet 

meer mogelijk is om een “papieren” 

nieuwsblad uit te geven. Middels deze 

nieuwsbrieven zullen wij al onze relaties op 

de hoogte houden van het reilen en zeilen 

van onze vereniging.  

Wel hopen we op deze manier een nog 

groter publiek te bereiken. 

De vorm is nu nog experimenteel, maar er 

wordt aan een definitieve uitvoering gewerkt. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier! 

 



Van de bijzondere aangrijpende verhalen 

gaan we een tentoonstelling met het thema 

“80 jaar Vrijheid, Vrede en Venlo(na)” houden 

en in samenwerking met diverse 

participanten in de jongerenkerk een 

Vredesconcert geven. 

Ik wil  iedereen, van harte uitnodigen om te 

komen kijken, luisteren, proeven van wat 

Venlona te bieden heeft, te helpen waar kan, 

en wens jullie daarbij ook veel voldoening en 

geluk toe.  

Met hartelijke groet, voorzitter Henk Brauer. 

Nieuwe wervingscampagne. 

We zijn weer van start gegaan met een 

nieuwe wervingscampagne. Zeker na het 

succes van het vorig jaar: Maar liefst 14 

mannen meldden zich aan voor de koorklas 

onder de deskundige leiding van 

Zangcoach/Tenor Ben Heijnen. En maar liefst 

12 mannen zijn nu enthousiaste leden van 

onze vereniging! 

De nieuwe wervingscampagne gaar verder 

onder de naam van "Proefsessies” – Kom 

proeven in de muzikale keuken van 

Venlona. Ook ditmaal weer onder leiding van 

Ben. Door middel van clips op Omroep Venlo, 

Facebook en Instagram hebben we een 

oproep gedaan aan mannen om deel te 

nemen aan de introductiedag op 8 februari in 

het Ald Weishoès. Aanvang 11:00u.  

Deelname aan de proefsessies, vier in totaal, 

is GRATIS en zonder verdere verplichtingen! 

Op deze manier hopen we dat we mannen 

enthousiast kunnen maken voor ons koor.  

 

En wat natuurlijk ook héél belangrijk is: 

Zingen maakt gelukkig!  

(Prof. Dr. E. Scherder) 

Lees hier twee impressies van 

“kersverse” koorleden: 

‘Impressie van Rick Meelkop: 

“IDDEREIN KIN ZINGE!” 

Det woort in eders geval 

beweerd door de hiére van 

Venlona. Ik veulde mich as 

euvertuug neet-zenger 

dan ouk geroope um det 

geruch krachtig de kop in 

te drökke, en heb mich 

direk aangemeld veur de 

koër-klas. Mit toch waal ein paar kilo loeëd in 

de schoon meldde ik mich beej de iërste les. 

En daor stônd ik dan: tösse ein twintigtal 

ambitieuze aspirant-zengers en eine klats 

ervaare leeje van ut Keuninklikke koër van 

Venlona. Det waas waal efkes schrikke. Maar 

alleh. 

Toen ik ein paar eurkes later thoés waas, 

kreeg ik al vlot de twiefels of miene opzet 

waal zoel slaage. Sterker nog: ut zinge veel 

mich (en wônderbaarlik genôg ouk d’n 

dirigent) neet taege. En ik had ut nog tôf 

gevônde ouk. Det daor nao de rippetities nog 

eine lekkere pot beer woort geklep, haet ierlik 

gezag ouk waal ein bietje meigeholpe. 

Kortum: ik bin doorgegaon en ônlangs 

geïnstalleerd as volwaardig en trots lid, met 

speldjes en al.  

Dus asse dinks des dich éch neet kins zinge, 

en det de titel baovenaan dit stökske maar 

flauweköl is, laot dich dan euvertuúge van ut 

taegedeil, en ôntdek wie leuk ut is um same 

te zinge. Maar ouk asse dichzelluf waal al 

eine echte nachtegaal vinds, dan bisse beej 

Venlona uiteraard van herte welkom! 

Haopelik meuge weej ôg gauw begroete, 

Rick Meelkop 

 

 



Impressie van Peter Luijpers: 

“HOGE DREMPEL” 

De drempel was hoog voor mij. 

Ger heeft vaker gevraagd bij het 

koor te komen. De koorklas heeft 

mij over de drempel getrokken. Ik 

vind het geweldig en verheug mij 

telkens weer op de dinsdag 

avond. Ik ga zelfs privé zangles 

volgen om mijn stem te 

ontwikkelen. Wat ik zo mooi aan het koor vind 

is dat we met circa 50 mannen in de zaal 

zitten en dan gaan zingen, prachtig.  

Wim, onze dirigent, doet het werkelijk 

fantastisch. De gedrevenheid en het 

fanatieke vind ik geweldig.  

Al met al is er een wereld voor mij 

opengegaan en hoop lang bij jullie te mogen 

blijven.  

Peter Luijpers 

 

Programma 2025 – eerste 

halfjaar: 

 

15-02-2025 Optreden met de Herfshane 

band (Hofbal Jocus) 

    

21-02-2025 Opluistering dienst bij 6x11 

CV De Kwas- 18:00u. Mariakerk, Venlo-Z 

   

23-03-2025 Opening tentoonstelling 80 

jaar Vrede (In de bibliotheek, Venlo) 

11:00u. Daarna:           

Vredesconcert in de Jongerenkerk. 

13:30u. – Gratis entree. 

Venlona 125 j jub, Jongeren Kerk 60 j jub, 80 

jaar Venlo bevrijd. 

Deelnemers: JK-Koor, JK Triple Quartet en 

Venlona. 

 

 

 

 

 

 

06-04-2025 Benefietconcert Oekraïne in 

de Jongerenkerk: 

Concert met solisten: Krista Meijer, Isabelle 

Kersten en Oleg Lysenko.  

Opbrengst voor Ambulances in Oekraïne. 

                              

12-04-2025 Plankenkoortsfestival van de 

Meulewiekers -  Aanvang 20:00u. 

 

25-05-2025 H. Mis Genooi- Processiepark 

Aanvang: 11:30u.                         

 

 

 

 

 

 



 

Boek: 

 

 

 

 

 

Bij de opening van de tentoonstelling op 23 

maart zal er ook een boek worden 

gepresenteerd dat onder de regie van onze 

Preses Henk Brauer, door diverse leden en 

anderen is samengesteld. Het boek vertelt de 

geschiedenis van Venlona vóór, tijdens en na 

de tweede wereldoorlog. Uiteraard alles in 

het kader van 80-jaar bevrijding van Venlo. 

Hierbij één van de verhalen in het boek over 

een speciale vondst: 

Verrassende vondst 

Bij de uitgebreide archievenstudie voor dit 

boek werd bij verrassing een nummer 

gevonden met een heel pakkende tekst. Het 

beschrijft de situatie die zich toen voordeed 

heel goed. Het bleek een lied te zijn dat 

blijkbaar gezongen was op een Caecilia 

avond van Venlona in het jaar 1946! Met de 

titel: “Venlo mien Venlo”, geschreven en 

gecomponeerd door een zekere Wiel Noldus 

en Sjang Söre. 

Maar helaas was het alleen de tekst die 

gevonden werd. De muziek bleek onvindbaar. 

Tenminste op dat moment in het archief. 

Deze ontdekking was op zich al heel 

bijzonder, maar het mysterie werd groter toen 

bleek dat niemand binnen de vereniging, of 

daarbuiten, ooit van het bestaan van het lied 

afwist. Wat was dit voor een vergeten 

juweeltje uit het verleden? 

“Venlo mien Venlo” blijkt een ode te zijn aan 

de stad en haar inwoners, die na de oorlog, 

na alle ramp en “oozel”, de draad weer 

proberen op te pakken. 

In de tijd dus dat Venlo zijn oorlogswonden 

likt, een aantal mensen node mist en ook  

weer met de opbouw bezig is. 

Hoe mooi en uniek zou het zijn als Venlona 

anno 2025, ruim 80 jaar na de bevrijding, het 

lied weer zou kunnen uitvoeren! Daarvoor 

werd een oproep gedaan op de Facebooksite 

van Venlona en na een korte tijd kwamen er 

al veel reacties. Verschillende volgers van het 

koor kwamen met de suggestie dat het lied 

op een LP zou staan: “Venlo mien ald”. 

Er staat inderdaad een lied op met de titel 

“Venlo mien Venlo”, maar helaas….met een 

totaal andere tekst. 

Dus waren we weer terug bij af….Totdat er 

een bericht kwam van Wim Roeffen: Hij had 

een héél oud document gevonden in zijn 

eigen archief mét de muziek en dezelfde 

 
tekst! En na een kort overleg was hij bereid 

om het beschikbaar te stellen! Wat in ieder 

geval wel zeker is: Het lied is nooit 

uitgebracht op een geluidsdrager! En de 

tekst, de compositie en de muziek zijn zeer 

aansprekend. Ondertussen was het lied via 

onze dirigent naar Anton Kropivsek gegaan 

Venlo mien Ald 

Vrede 80 jaar in de Euregio 

Venlona mien Niej 

Ter gelegenheid van 125 jaar 

Venlona 

Venlona nu en in de toekomst 

 



met het verzoek om er, speciaal voor 

Venlona, een mooi Venlona klankkleur-koor 

arrangement van te maken. Dit is inmiddels 

gebeurd, maar met dit alles is het mysterie 

van het lied nog lang niet opgelost. Er blijven 

verschillende onbeantwoorde vragen over: 

Wie zijn Wiel Noldus en Sjang Söre? Het 

zou kunnen zijn dat de naam Söre een 

Venlose naam is voor Seuren. Is het 

inderdaad uitgevoerd op een Caecilia avond 

in 1946? In oude Venlonanieuws-bladen van 

1946 wordt weliswaar wel geschreven over 

het Caeciliafeest, maar niet over een lied dat 

toentertijd gezongen werd. Net zoals bij 

“Venlo mien ald” wordt met dit lied diep de 

ziel van de mensen die de oorlog 

meegemaakt hebben geraakt. De teksten zijn 

nog steeds heel aansprekend en actueel. En 

daarom verdienen allebei de liedjes het om 

volop mee te zingen (want samen zingen 

heelt wonden en verbindt). En daarom 

nodigen we jullie daarvoor uit.  

Hoe zou het komen dat het lied in de 

vergetelheid is geraakt? Het mysterie rond 

het lied blijft dus nog bestaan, maar één ding 

is zeker: De muziek is weer terug en Venlona  

 

is vastbesloten om het vergeten eigen 

Venloos lied weer nieuw leven in te blazen! 

 

 

 

 

VAKATURE SECRETARIS ( M/V) 

 

Pak die kans en stap in bij het bestuur van onze mooie vereniging. 

Altijd al eens de kans willen krijgen om zelf mee achter het stuur van onze KZ Venlona  te zitten? Nu komt er een 

gelegenheid om dit als secretaris te doen! 

Als secretaris bestuur je in een fijn en gedreven team onze vereniging. In ons huishoudelijk reglement staat de 

formele beschrijving. De aandachtsgebieden worden ook in onderling overleg verdeeld. Als secretaris heb je met 

name een externe rol in het leggen en onderhouden van contacten. Maar ook het deelnemen aan de activiteiten 

en het vastleggen van afspraken. Heb je er vragen over, schroom dan niet te praten of te bellen met een van de 

bestuursleden. 

Het is mooi te zien hoe onze leden genieten van het lid zijn van onze vriendenclub.        

En zeker goed om te zien dat veel toehoorders genieten van onze optredens. Dit alles wordt mogelijk gemaakt 

doordat iedereen een steentje bijdraagt. En de vereniging kan alleen maar blijven bestaan als de open gekomen 

plaatsen weer worden ingenomen door enthousiaste mensen die de kar mee willen helpen trekken!  Door jou? 

Ook met de komende vernieuwingsopgaven en de bijzondere activiteiten in ons 125 jubileumjaar is er genoeg te 

doen om plezier te hebben aan je inzet.  

Vragen of een reactie kan naar voorzitter Henk Brauer of een van de andere bestuursleden. 

 

 Pak die kans, verrijk je leven en maak er samen iets moois van. Stap in!!! 



 

 

 

Postadres: Pastoor Reijnenhof 23, 
5921 JS, Venlo/Blerick 
Bankgegevens: 
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15 
K.v.K.: 40 164 658 

 

BESTUUR: 
Preses: 
Henk Brauer 
tel: 06 4079 2123 
Email: preses@venlona.net 

Penningmeester: 
Wim Wittenbernds 
tel: 06 5508 2941 
Email: penningmeester@venlona.net 

1e Secretaris: 
FUNCTIE IS VACANT! 
zie oproep op de vorige pagina 
(Voorlopig) Contact secretariaat: 
secretaris@venlona.net 

2e Secretaris: 
Ger van der Koelen 
tel: 06 4137 8967 
Email: secretaris2@venlona.net 

Pr/Comm./Vicevoorzitter: 
Guus Haeijen 
tel: 06 2363 9002 
Email: pr@venlona.net 

Bibliothecaris: 
Arnout Janssen 
tel: 06 1437 3293 
Email: bibliothecaris@venlona.net 
 

Dirigent: 
Wim Schepers 
tel: 045 5414 633 

Beschermheren: 
Dhr. E. Roemer, gouverneur van de provincie 
Limburg 

Dhr. A.S. Scholten, burgemeester van de gemeente 
Venlo 

 

 

 

 

 

 

 

       Nieuw logo i.v.m. 125-jarig bestaan. 
                            (Ontwerp: Buro-Dox)     

Repetities: 
Elke dinsdag van 19:30 – 21:45u. 
Afmeldingen repetities en concerten: 
Uitsluitend bij de partijcommissarissen: 

1e en 2e tenoren: 
Jan Dekkers 
tel: 06 5129 5282 
Email: pctenoren1-2@venlona.net 

1e en 2e bassen: 
Ron Gribling 
tel: 06 3815 0505 
Email: pcbassen1-2@venlona.net 

Coördinator donateurs: 
Leo Nab 
tel: 077-472 2510 
IBAN: NL35 ABNA 0250831066 
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo 
Email: donateur@venlona.net 

Samenstelling Nieuwsbrief: 
Guus Haeijen 
tel: 06 2363 9002 
Email: venlonanieuws@venlona.net 

Repetitielokaal: 
Spiegelzaal Stadsherberg Ald Weishoès. 
Grote Kerkstraat 31, 5911 CG, Venlo 

Sponsorcommissie: 
CONTACT: venlonasponsorcie@venlona.net 

Colofon  

Mannenkoor Venlona 
Koninklijke Zangvereniging 

  


